
                                     

           XLV.                 MOEDERS

Wat is honderd jaren in het eindeloos verleden?
Kindsheid, liefde, kinderen, oorlog, geleden:
ook ja!

Wat blijft na honderd jaren in de bliksem van ´t heden?
Wij, liefde, kinderen, vrede, familieleden,
wel ja!

Dat alles gaf de tijd ons op de lange weg mee,
die komt uit de duisternis naar het licht en de zee
van kennen , weten, voelen, vrezen en beminnen,
van zoeken, bidden, wroeten, falen en overwinnen:
ja wel!

Zo is het, maar zal het zo blijven verdere eeuwen?
Hoe kan onze mensheid zich zonder moeders vernieuwen?
Maar nee toch!

Van het verleden en de toekomst zijn we dragers,
maar waren we daar ooit gekomen zonder moeders?
Nieuwe lieve moeders komen,
en zonder hen komt
het toekomende
nooit! 

                                             
1 februari 2000.                                   Opgedragen aan Huguette Declercq ter

gelegenheid van het overlijden van haar 
101-jarige moeder.  


