
                                          LXIX.
                              STRESS    

                        Ik heb geen tijd in deze strijd.
                      Vermijd zulke tijd tot mijn spijt.

              Verzamel vele gedachten,
           die tevergeefs op me wachten,
             aan plichten veler inzichten,
            verward door loze berichten, 
              verlicht door helle beweging
                op verre stijgende wegen.

            Ik heb dat alles niet op een rij gekregen.
          Veelkleurige  onbekenden  waaien me toe.
      Deze beklemmende beklimming maakt me moe.
   Duistere verborgen zorgen – vlinders van morgen (?) - 

       sombere gedichten  wellicht, die het leven  ontwrichten,
            onzeker over de zekerheid van gisteren
      over ‘t komen en ‘t gaan van heden en verleden
   het zich oplossen in de tijd, het vergaan, het NIETS ! 
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